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Lieve familie (van de voorzitter) 

 

Mijn vorige voorwoord was voor de Bode van februari 2020 - toen 

verheugden we ons op de Clan meeting van april. Inmiddels is de wereld 

enorm veranderd. De bijeenkomst van april is geannuleerd. De geplande 

‘lunch’ eind september werd een video-meeting. De afgelopen maanden 

hebben we allemaal aanpassingsvermogen en weerbaarheid moeten tonen. 

Velen van ons hebben te maken met verlies, verdriet of tegenslagen in het 

leven. Het zijn tijden om elkaar te ondersteunen en bij te staan, en waarin 

vrienden, buren en familie belangrijker zijn dan ooit. Daarom ben ik in 

ieder geval heel blij met alle Ferguson familieleden. Ik hoop dat deze Bode 

ook voor jullie een sprankje blijheid en familiegevoel zal brengen. 

 

Er is ook heel goed nieuws te melden: De website van de Clan is live. Hulde 

aan Nienke Ferguson (VIII V2) die de site gemaakt heeft, samen met haar 

vader Theo. De site is heel mooi geworden en staat vol met boeiende 

verhalen en mooie illustraties. Van harte aanbevolen om deze te bezoeken 

op www.clanferguson.nl 

 

Veel lees- en surf-plezier!  

Elsa (VII Y 1) 
 

De website is geschikt om op alle apparaten te bekijken en is zowel in het 

Nederlands als in het Engels opgesteld (zie hieronder). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

http://www.clanferguson.nl/
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----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

Van de redactie  

Voor je op papier of scherm ligt weer een interessante Bode, waarin we 

een stuk geschiedenis vinden en ook hoop voor de toekomst. 

Dat de Fergusonfamilie met mooie nieuwe wereldburgers uitgebreid wordt 

is een goed teken. Maar worden zij net zulke bijzondere mensen als hun 

voorvader William? Over zijn jonge jaren staan in deze Bode twee 

artikelen, vanuit twee verschillende gezichtspunten geschreven. Zowel 

Simon als Theo delen hun visie op William’s jeugd na heel wat speurwerk. 

Eén nazaat heeft in ieder geval de nationale televisie gehaald, om trots op 

te zijn met welk talent hij dat deed… 

Veel leesplezier weer! 
 

Jessica (VIII v GA2) 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

 

Van de penningmeester 
 

Nu ik het stokje (nauwkeuriger:  de ING inlogcodes) van Simon heb 

overgenomen wil ik eerst Simon bedanken dat hij alles zo perfect heeft 

afgewerkt en afgesloten en er voor heeft gezorgd  dat er geen open 

vragen staan over oude contributies of betalingen. Bovendien schreef hij 

een prachtig en volledig “handboek voor de penningmeester”.  Een betere 

start kon ik niet wensen.  

Voor het lopende jaar is alles anders, nu we wegens Covid-19 geen fysieke 

bijeenkomsten zullen houden.  Het Bestuur zal zich er over buigen wat we 

doen met de contributies voor het lopende jaar, nu we  veel minder kosten 

hebben.  Videobijeenkomsten kosten haast niets. 

Hartelijke groeten aan jullie allen en beste wensen in deze lastige tijden, 

 

Eric (VI L 7) 
 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
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Verslag online Clanbijeenkomst 27 september 2020  

Aanwezig zijn: VI L 7 Eric en Monica, VII Y 1 Elsa, VIII v GA 2 Jessica, 

VII P 3 Simon (en Corine), VII P 1 Theo (en Gijs), VIII Aa 3 Adrie, IX Cc 

1 Manon, VII H 2 Eveline en halverwege : Ernst-Jan van Broekhuijsen, de 

vorige voorzitter van Scouting Ferguson. 

 

Afmeldingen : VII H 1 Rob F., VII v G 2 Marijke Kraft van Ermel, VIII v 

SB 2 Joop Hulsbus, IX v Aa 3 Corien Goedee, VIII B 2 Petra Nijland, 

VIII B 3 Willem F., VIII v Bb 2 Lily en Wicher. 

 

Elsa heet de aanwezigen van harte welkom.  

De presentatie van en rondleiding door de website met Nienke gaat helaas 

niet door vanwege een technische aanpassing die wat meer tijd vergt dan 

verwacht. Er is een nieuw domein geregistreerd onder de naam 

ClanFerguson.nl en daaraan wordt de website gekoppeld.  Theo geeft een 

uitleg over de website, met beelden.  

Simon: overzicht van de begroting en het financieel verslag stonden in de 

voorjaars Bode. De kascommissie, te weten Wicher , Lily en Eduard heeft 

alles goedgekeurd. Betreffende de nieuwe kascommissie : Eduard zit er 

nog 1 jaar in en Eveline verzoekt Lily en Wicher vriendelijk of ze het nog 

één keer willen doen.* (*inmiddels  toegezegd dit te willen doen, red.)  Een 

aantal leden had per 1 juli hun contributie nog niet betaald maar inmiddels 

zijn dat er nog slechts 2** (** inmiddels hebben allen betaald, red).  

Van de Scouting geen bericht, Eveline zal contact opnemen. Maar dan 

meldt Ernst-Jan van de Scouting zich en hij vertelt dat hij invalt voor de 

“Bassen” ( voorzitter en secretaris heten allebei Bas) en dat het goed gaat 

met de Ferguson groep, ze hebben nu 200 leden. De verbouwing loopt 

echter wat stroef. De kinderopvang, die door de week in het clubhuis zit 

heeft meer ruimte nodig, maar de gemeente geeft geen bouwvergunning 

af. De eerste Coronamaanden hebben ze 4-6 weken online contact 

gehouden, maar in de zomervakantie konden ze gewoon draaien. Voor de 

komende tijd liggen de draaiboeken al klaar. Simon: hoe gaat het met de 

appelboom die de Clan aan Scouting had gegeven? Ernst-Jan: nu goed, 

maar hij is verplaatst omdat hij op de eerste plek het niet goed deed. 

Adrie vraagt zich af hoe we het contact kunnen verbeteren of dat we het 
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zo moeten laten. Ernst-Jan neemt het op met het bestuur en zal ook 

zorgen dat het boek :“100 jaar Scouting Ferguson” naar de archivaris 

gestuurd wordt. Jessica zal op suggestie van Simon een abonnement op de 

Nieuwsbrief van de Scouts nemen om op de hoogte te blijven en te zien of 

er iets voor de Bode in staat. Theo voegt daar aan toe dat hij vanaf 2005 

niets meer heeft ontvangen en hij wil graag zijn archief bijgewerkt 

hebben. Eric vraagt zich af of dat nodig is want tegenwoordig is toch alles 

gedigitaliseerd, maar Theo wil toch ook graag papier, ondanks dat hij 3 

back-ups heeft. Eric stelt voor om de website bijvoorbeeld via Facebook 

onder de aandacht te brengen van de Fergusons in ons land. Theo zal 

daarover contact opnemen met Nienke en verder wijst hij op het feit dat 

onze generatie (lees: de huidige) niet goed is vertegenwoordigd in het 

archief. Behalve geboortekaartjes en overlijdensaankondigingen wil hij ook 

graag brieven, fotoalbums en mutaties in de ruimste zin van het woord. 

Kan  zijn mailadres in de website genoemd worden zodat mensen hem 

kunnen vinden? Het zou fijn zijn als VIII vv GB 2 Alfred Kraft van Ermel 

zijn zoekmachine weer zou kunnen “optuigen”. Door een contact via die 

zoekmachine is Theo meer te weten gekomen over onze stamvader en de 

daarop volgende generatie. Hij hoopt dat onze site gekoppeld gaat worden 

aan die van de Clan Ferguson Society in de V.S.  

In november komt de najaarsBode uit en Jessica wil graag kopij hebben. 

Elsa heeft een droevig bericht want VII X 1 Dieneke is op 21 september 

j.l. overleden. Elsa was kort daarvoor naar Londen gegaan en kon haar nog 

een paar keer bezoeken. Gelukkig is er ook een vrolijk bericht want Adrie 

heeft in april 2 kleinzonen gekregen. Sam, zoon van Matthijs en Marieke 

en Pepijn, zoon van Maarten en Fieke.  

Het laatste bericht is dat Willem Ferguson zijn lidmaatschap heeft 

opgezegd omdat hij al lang geen affiniteit meer voelt met de Clan. 

Eric wil graag aan de gang met zijn kist met spullen waarover hij veel kan 

vertellen. Elsa en haar broer Thomas zullen dat samen met hem gaan doen 

als Covid het toelaat. 

18 april 2021 houden we aan voor onze Clandag en er wordt besloten dat 

die voortaan toch maar in het centrum van het land moet plaatsvinden. In 

februari kijken we of het door kan gaan. Monica stelt voor om in februari 

weer zo’n Meet als nu te houden om te kijken hoe het met iedereen gaat. 
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Tot slot worden er foto’s gemaakt en zwaaien we elkaar uit. 

Eveline (VII H 2) 

 

----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 

Van de archivaris: Rectificatie en andere verhalen 
 

II A 2 George 

Uit diverse akten is gebleken dat George 

zijn geboorte datum 12 december 1762 

Londen, zoals vermeld in de genealogie 

gewijzigd moet worden in 18 december 

1762. Gedoopt op 23 januari 1763 in St. 

Dunstan-in-the-West in Londen. Dit komt 

overeen met de locatie waar 1 A 1 William 

woonde en zijn "fabriek" had (wat daarmee 

bedoeld wordt is nog niet duidelijk).  

Zie voor de locatie de kaart in "In de 

voetsporen”… pag. 13-17 in deze bode. 

Theo (VII P 1) 
 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
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William had toch een jeugd ... en wat voor een! 

 

In de Voorjaarsbode 2020 had ik jullie beloofd nog een interessante 

bevinding te vertellen uit onze reis naar Schotland in 2019. Toen was  er 

nog niets bekend over de  jeugd van onze stamvader William, dus dat was 

een goede reden om op het internet te zoeken of daar meer te vinden was. 

En zowaar, na lang zoeken was het raak ! Een brief van William zelf over 

zijn jeugd ! In eerste 

instantie heb ik hem 

met veel ongeloof 

gelezen, want in die tijd 

(mid 18de eeuw) was 

William een veel 

voorkomende naam, ook 

bij de Fergusons! En 

persoonsgegevens, zoals 

geboortedatum en zelfs 

naam werden niet altijd 

eenduidig vastgelegd. 

Maar in de brief 

stonden teveel feiten 

die klopten met wat we 

al wisten over William 

en gelukkig heeft Theo 

inmiddels ook dezelfde 

informatie gevonden, via 

andere kanalen, dus het 

gevonden verhaal moet 

wel waar zijn ☺. 

De volledige tekst van 

William’s brief staat, in 

modern Engels, op de 

website van de 

Nederlandse Clan 

Ferguson. 
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De brief (12 blz.), zoals ik die  

gevonden heb, komt uit een boek, 

dat in 1812 (!) in New York is uit-

gegeven. Het bevat de geloofs-

brieven van 21 ‘eminent preachers’, 

die ze geschreven hebben om John 

Wesley (1703 - 1791, foto)  te 

helpen  bij het verspreiden van 

zijn nieuwe geloofsleer, het 

Methodisme. Deze  leer heeft zich in de 18de eeuw zeer snel verspreid in 

heel het Britse Rijk, incl. Amerika, o.a. door openlucht  

‘opwekkingsbijeenkomsten’, die erg populair waren. 

Terug naar William, die schrijft in zijn brief dat hij al op zijn 6de in Kelso 

het veld inging “to think of God, of the devil, of heaven, and hell.” En op 

10-jarige leeftijd (1745), in Eysmouth (nu Eyemouth), hield hij met een 

stel vrienden bijeenkomsten “into a secret place in a timber yard, between 

two stacks of deals, where we prayed one after the other“. Dat werd door 

de dorpelingen beschouwd als godslastering en onder hun invloed raakte 

hij van het ‘rechte’ pad. Hij schrijft “they taught me to get drunk, which 

we did in that very place where we used to pray together”. Het gezin 

verhuisde na een paar jaar naar het getijdeneiland Holy Island 

(Lindisfarne), waar het leven niet veel beter was en hij zijn tiener jaren 

doorbracht “stifled by drinking and dancing” en “continued fast asleep in 
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the devil's arms”. Hij 

schrijft: “this deplorable 

condition remained till I 

was near twenty years old”. 

Toen hoorde hij opeens 

een stem uit de ‘hemel’ en 

realiseerde hij zich dat hij 

voor de keus stond om, bij 

zijn dood, naar de ‘hemel’ 

of naar de ‘hel’ te gaan. 

Ondanks het feit dat zijn 

vrienden en sociale omgeving niet accepteerden dat hij niet meer wilde 

drinken en zondigen, zette hij door, volgde zijn hart en wilde weer de 

bijbel lezen en het pad van God volgen. Dit is een indrukwekkende passage 

in zijn brief, omdat het zijn innerlijke onvrede en worsteling met zijn 

levensstijl op dat moment en in zijn jeugdige jaren goed weergeeft. Als hij 

tenslotte kiest voor de weg van God, is dat uit volle overtuiging en in 

weerwil van zijn omgeving. Een tijdje later komt hij vervolgens in 

aanraking met de enthousiaste volgelingen van Mr. Wesley (Wesleyites), 

die hem erg aanspreken. Hij voelt zich meer en meer op zijn gemak en hij 

kan zijn diepere gevoelens en innerlijk geloof weer volgen. Hij gaat zich 

verder verdiepen in het Wesleyisme – Methodisme en wordt via de nodige 

opleiding ‘preacher’ (prediker) bij Wesley. Tenslotte groeit hij uit tot een 

belangrijke prediker en missionaris van het Methodisme. John Wesley 

vraagt hem zijn geloofsbrief te schrijven om die vervolgens, samen met 

twintig andere predikers, op te nemen in het boek “The experience of 

several eminent Methodist Preachers – with an account of their call to, 

and success in the Ministry – in a series of letters, written by themselves 

to John Wesley, A.M.”. 

William beschrijft verder zijn leven tot rond zijn 40ste (1775). Het zal dus 

rond die tijd zijn geweest dat John Wesley aan zijn belangrijkste 

volgelingen heeft gevraagd om hun levensverhaal en beroeping op te 

schrijven. Ongetwijfeld om de verdere evangelisatie van het Methodisme 

in het Britse Rijk te bevorderen. John Wesley heeft in 1784 als hoofd van 

de Engelse Methodisten een geloofsgenoot en medeprediker, Thomas 
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Coke, als hoofd van de Amerikaanse Methodisten gewijd. Vandaar ook dat 

het boek met de ‘eminent preachers’ daar bekend is en gepubliceerd is. 

William’s brief, en dan met name de beschrijving van zijn jeugd, leest in 

zekere zin als een spannend jeugdverhaal met veel moeilijke tijden en 

persoonlijke strijd over hoe hij zijn leven zou gaan inrichten. We wisten al 

hoe hij terecht gekomen is (in Amsterdam), maar deze persoonlijke 

openbaring geeft een waardevol beeld van de persoon achter de koopman 

en zilverwinkelier, die we kennen. Gezien zijn gedrevenheid zal hij zijn 

activiteiten als prediker in Amsterdam ongetwijfeld ook voortgezet 

hebben en het zou hem genoegen gedaan hebben te weten dat er toch een 

flink aantal Ferguson dominees in zijn voetsporen zijn getreden. 

 

Door zijn persoonlijke ontboezemingen heeft onze stamvader een veel 

duidelijker gezicht gekregen en het is ook leuk om te weten dat hij door 

zijn eigen geloofsovertuiging en middels zijn beroepingsbrief heel 

duidelijk heeft bijgedragen 

aan het verspreiden van het 

Methodisme (naar eigen 

zeggen inmiddels 80 miljoen 

volgelingen). 

 

De volledige brief van 

William staat op de  website 

van de Nederlandse Clan 

Ferguson.  

Ik heb een kopie van 

William’s brief, zoals die in 

1812 uitgegeven is in New 

York. Dus wie zijn/haar ‘oud 

Engels’ weer wat wil ophalen, 

stuur ik graag een kopie. 

   

Simon (VII P 3)  

PS De inhoudsopgave van het 

hele boek. 



fb51 bode v1.0 12 najaar 2020 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

 

Een leuke vondst 

William is onze stamvader, dat weten we ondertussen wel. We weten ook 

dat hij klokkenmaker was en in zilver en goud handelde. Dat wordt in de 

volgende Bode uit de doeken gedaan. 

 

Maar het is wel heel lastig nog iets daarvan terug te vinden.  

VII P 2 Huib, die graag in archieven snuffelt, verraste me opeens met een 

foto van een klok, gemaakt door onze William. In de wijzerplaat is dat 

duidelijk te lezen:  

W Ferguson 
Anwick 

Op de site waar deze klok gevonden is vertelt de eigenaresse dat in de 

klok het jaartal 1770 staat en dat klopt, want het gezin verhuisde in 1773 

naar Londen. 

 

En zo wordt langzaam het verleden langzaam zichtbaar door de mist van 

de tijd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo (VII P 1) 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
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Twee nieuwe stamvaders? 

Zie bij familieberichten met welke twee Fergusons we hier de eer hebben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

In de voetsporen van onze stamvader: Verantwoording 

2 februari 2004 stuurde VII Z 3 Annette Ferguson in Pretoria mij een 

pdf-file over de geloofsbelijdenis van een William Ferguson, geboren in 

Kelso. Deze geloofsbelijdenis kwam uit het boek "How They Enterd Canaan 

- The Experience Of Several Eminent Methodist preachers" waarin een 

aantal personen hun verhaal doet voor John Benjamin Wesley, brits 

theoloog en predikant. Grondlegger van het methodisme en bekend om zijn 

opwekkingsbijeenkomsten. 

De geboortedatum daarin vermeld klopte niet helemaal, er zat 10 dagen 

verschil in met die van "onze" William en eigenlijk wist ik niet goed wat ik 

hiermee moest aanvangen en of het wel onze William was. Het bleef dus in 

het archief. 

6 augustus 2020 kreeg ik een mail van VIII vv GB 2 Alfred Kraft van 

Ermel uit Curaçao,  met het verzoek contact op te nemen met prof. dr. 

Fred van Lieburg.  

Fred van Lieburg is een Nederlands historicus gespecialiseerd in religie, in 

het bijzonder het protestantisme. Van Lieburg is verbonden aan de Vrije 
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Universiteit. Hij is daar hoogleraar religiegeschiedenis aan de Faculteit 

der Geesteswetenschappen. 

Tijdens onze correspondentie over een eventueel huwelijk van V B 10 Mary 

Waite (maar dat is een ander verhaal) kwam ook de naam van William ter 

sprake.  Van Lieburg zette mij op het spoor van het werk van Dr. J van den 

Berg, "John Wesleys contacten met Nederland". Hierin staat een hele 

verhandeling over William waardoor diens verleden opeens duidelijk is 

geworden. 

Ook in het werk: "Het Protestantse Réveil In Nederland En Daarbuiten 

1815-1865" van  Dr. M. Elisabeth Kluit komt op pag. 33 e.v. de naam van W. 

Ferguson, methodistisch prediker voor en diens zakelijke reizen naar 

Nederland. 

Hierna volgt mijn gepuzzel om alles op een rij te krijgen uit de uitgebreide 

verhandelingen. 

 

In de voetsporen van onze stamvader WILLIAM FERGUSON 
 

 

 

 

 

 

De jonge jaren van William 1 A 1* 

 

Het is 15 maart 1735 en in Kelso, Schotland, wordt William geboren als 

7de kind van Janet Hardie en William sr. Helaas kwam het zesde kind via 

de keizersnede dood ter wereld. Na deze miskraam van Janet was het 

spannend of de volgende bevalling  goed af zou lopen, maar omdat we 

allemaal dit lezen weten we zeker dat dat zonder problemen is gebeurd.  

Het gezin was streng Presbyteriaans en het heftige bidden van vader en 

moeder Ferguson voor een goede afloop zal zeker bijgedragen hebben tot 

dit resultaat. 

De doop vond plaats op 25 maart onder toezicht van de broers van Janet, 

James en George Hardie, zoals in de doopakte vermeld staat. 
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Op Williams 10de jaar (1745) verhuisden ze naar Eysmouth bij Berwick, 40 

km van Kelso. En daar werd hij met 4 vriendjes door de buurman betrapt 

op het 's ochtends en 's avonds bidden in de houtschuur.  

Door de dorpsplagerijen die daar op volgden, keerde hij zich af van de 

godsdienst, misdroeg zich en was toen al regelmatig dronken.  

Twee jaar later, in 1747, verhuisde het gezin naar Holy Island*1, voor de 

kust van Berwick, waar vader William een zaak begon. Wat voor zaak, is op 

dit moment nog onbekend.  Hier was een van de grootste haringvloten die 

visten voor de kust van Engeland. 

https://www.lindisfarne.org.uk/general/opening.htm 

Holy Island is met de kust verbonden door een dam, die bij hoog water 

onderloopt. Het is daardoor en door de  haven een uitgelezen plek voor 

smokkelaars en de kinderen daar bleken navenant slecht opgevoed. 

William raakte in hun ban en dreef steeds verder af, raakte bevriend met 

de smokkelaars en werd een trouwe bezoeker van dansfeestjes en de 

kroegen.  Ondanks de kleine gemeenschap waren er wel 3 pubs. Overdag 

werkte hij in de zaak van zijn vader. Ook op zondag.  

Dit duurde tot ongeveer zijn 20ste jaar (1755) en in die periode verdronk  

hij bijna toen hij te laat was met de oversteek naar het vaste land. Hij 

werd toen ook bij het smokkelen  betrapt door de Engelsen en met de 

dood bedreigd. Dit werd een keerpunt in zijn  leven en op een zondag ging 

hij over de dam naar Lonwick, waar hij een bijeenkomst van de 

Presbyterianen bijwoonde.  Kort daarna vertrok hij met toestemming van 

zijn ouders  naar Newcastle-upon-Tyne en kwam daar in aanraking met de 

volgelingen van Charles Wesley *2 

De volgende dag liep hij naar Sunderland, waar de broer van William sr 

woonde. Die hielp hem aan een baan bij Tommy Parker, een kapper*3, die 

ook vertrouwensman was voor zeelieden.  Hij was tevens prediker en 

daarvan raakte William diep onder de indruk. Deze adviseerde hem naar 

Londen te gaan, waar hij het ware geloof zou vinden. 

Zo vertrok William naar Londen waar hij bij zijn neef Thomas Freyer in de 

winkel kon werken. In Londen kwam hij in contact met Charles Wesley zelf 

en volgde daar een opleiding als prediker*4. 

about:blank
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Freyer hielp hem aan een baan bij een klokkenmaker, waar hij het vak 

leerde en 20 oktober 1760, 25 jaar oud, trouwde hij diens kleindochter 

Elizabeth Buckley. 

Ze verhuisden naar Alnwick, in Northumberland, waar hij naast zijn werk 

ook prediker werd. Dat zal omstreeks  1764 geweest zijn, omdat daar II 

A 3 Jonathan geboren werd. 

wordt vervolgd 

 

*HOW THEY ENTERED CANAAN (A Collection of Holiness Experience 

Accounts) Compiled by Duane V. Maxey (Archief Ned Clan Ferguson) 

 

*1 Lindisfarne, ook Holy Island, (Gaelisch: Le'n Dis fearann: Land met God) 

is een getijdeneiland voor de noordoostelijke kust van Engeland, ter 

hoogte van Berwick-upon-Tweed, en de naam van een klooster (priorij) 

en kasteel op dit eiland. Lindisfarne wordt ook wel "Holy Island" (heilig 

eiland) genoemd, wat tevens de naam van de civil parish is. Het eiland is 

verbonden met Northumberland op het Britse vasteland door een dam die 

bij vloed onder water loopt. 

 

*2Charles Wesley was een Brits theoloog, predikant en leider van de 

methodistische beweging, het meest bekend om het schrijven van 

ongeveer 6.500 gezangen.  

 

*3Hieruit zou je kunnen vermoeden dat ze een kapperszaak hadden in Holy 

Island.  Ook omdat ze ook op zondag open waren voor de vissers. 

 

*4Presbyteriaanse kerk - gesticht door John Knox, een formele katholieke 

priester, had zijn wortels in het Calvinisme,  gebruikte veel doctrines van 

de kerk om de kernovertuigingen van presbyterianen te construeren;  

Methodistenkerk begonnen in Engeland in 1739, door John Wesley die zijn 

banden met de kerk verbrak: ideologie van het Wesleyisme, overtuigingen 

gebaseerd op het Lutheranisme. 
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In de volgende Bode het tweede deel van "In de voetsporen van onze 

stamvader WILLIAM FERGUSON".  Over zijn reizen naar Nederland 

en zijn kerkelijke contacten. 
 

Theo (VII P 1) 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
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Een muzikale nazaat 
 

 
 
 

11 oktober 2020 18.15 Podium Witteman tv uitzending NPO 2. 

 

In deze uitzending werd Wim Statius Muller door zijn kleinzoon 

Alexander Kraft van Ermel in het zonnetje gezet met muziek van deze 

Antilliaanse Chopin.  

Toch bijzonder als je kleinzoon je muziek speelt en logisch dat Wim 

tevreden naar Alexander kijkt. 

Alexander is de zoon van VIII vv GB 2 Alfred Kraft van Ermel en Annette 

Statius Muller. 

En hoe de familie Statius Muller samenkomt met de familie Ferguson is al 

eerder uitgelegd in 1 van de vroegere Bodes. 

 

Theo (VII P 1)  

 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
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Ferguson op Social Media -Facebook 
 

Nienke is, naast een knappe websitebouwer, ook initiatiefnemer van de 

familiepagina De Nederlands Clan Ferguson, op Facebook. Dit is een 

besloten groep, waar Nienke slechts de aanvragen toelaat. 

Best leuk daarop te kijken en zo nu en dan iets te posten wat met de 

familie te maken heeft, maar niet ‘belangrijk’ genoeg is voor de website. 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

In memoriam, Dieneke Ferguson 

DIENEKE FERGUSON 25 May 1950 – 21 September 2020 

Een klein stukje uit “A personal tribute by Barbara Chandler, 

photographer and design writer”. Voor de hele tekst, ga naar 

https://www.craftscouncil.org.uk/stories/a-tribute-to-dieneke-ferguson-

a-visionary-endlessly-resourceful-eternally-optimistic-woman 

 

  “Transforming passion into products” – this seemingly simple mantra was 

the guiding principle for Hidden Art, the not-for-profit enterprise which 

actively furthered the careers of around 3.500 British makers and 

designers for nearly 30 years – and inspired many more. Its founder and 

driving force was Dieneke Ferguson, originally from the Netherlands, who 

sadly died of ovarian cancer in Homerton Hospital on the evening of 

Monday September 21st.  This visionary, endlessly resourceful, energetic, 

powerfully persuasive and eternally optimistic woman was my personal 

friend and fruitful journalistic source for over 25 years. Remembered 

universally for her gentle smile, approachable and unintimidating, she was 

loved and respected by countless people in many different fields. I sought 

accounts and comments from some of them to illuminate her life and 

achievements. 

………… 

“She had a gift for building networks,” says Natalie Melton, creative 

director at the Crafts Council...”and she was a tireless cheerleader for 

others.” 

 …………… 

https://www.craftscouncil.org.uk/stories/a-tribute-to-dieneke-ferguson-a-visionary-endlessly-resourceful-eternally-optimistic-woman
https://www.craftscouncil.org.uk/stories/a-tribute-to-dieneke-ferguson-a-visionary-endlessly-resourceful-eternally-optimistic-woman
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”She was dedicated to the support of young talent,” adds Isobel Dennis, 

former director of New Designers, and now fair director of Collect. “She 

set an example to us all.” 

…………… 

Let the last word go to Manuel Ruiz-Adame, Dieneke’s business partner 

and much cherished friend for 45 years, who came with her to London in 

1978, he Mexican, she Dutch. They were married and later divorced, but 

Manuel remained Dieneke’s unfailing support system, particularly as her 

health failed. Manuel was keeping vigil in hospital when she died, along 

with her brother Paul, who came from Holland. 

Hier nog een -ook Engelstalig- memoriam op de Design Website Dezeen 

https://www.dezeen.com/2020/10/21/hidden-art-founder-dieneke-

ferguson-obituary/ 

 

Met dank aan Elsa voor het doorgeven van de links. 

 
------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

Van de archivaris: In memoriam Mieke, een verhaal  

 

VII A 3. MARIA JOHANNA (Mieke) Ferguson  g. 12 maart 1917 

Kaloewatoe-Sangireilanden    o. 15 april 2020 Sydney (BC-Canada) 

Gehuwd op 1 okt. 1958 te Hilversum met Hendrik Meursing, zoon van Jan 

Meursing en Antje Baas. G. 6 juni 1913 Borger-Dr. O. maart 2007 

Saanichton, Canada. 

 

Zij heeft in 1999 het verhaal geschreven over haar 3 voormoeders (zie 

hieronder de omslag en het voorblad) die in de zending met hun 

echtgenoten meegingen naar het Verre Oosten. Een aangrijpend verhaal, 

dat beslist de moeite van het lezen waard is. Alleen zal dat in het 

Ferguson Archief moeten gebeuren, daar zij uitdrukkelijk gezegd heeft  

dit niet te kopiëren. Het wordt ook niet uitgeleend. 

De moed en de - zouden wij nu zeggen - lichtvaardigheid om zonder kennis 

van zaken de bush in te trekken om daar het evangelie uit te dragen is 

heel bijzonder. 

https://www.dezeen.com/2020/10/21/hidden-art-founder-dieneke-ferguson-obituary/
https://www.dezeen.com/2020/10/21/hidden-art-founder-dieneke-ferguson-obituary/
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Tevens was zij oprichtster van de 

Nederlandse Fuchsia vereniging   

en is er een fuchsia naar haar 

vernoemd.  

 
 

 

 

Theo (VII P 1) 
 

-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 
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Familieberichten  

Geboren 

5-4-2020 Sam Jasper Maarten,  

zoon van IX Cc2 Matthijs en Marieke Ferguson 

 

 

 

 

 

20-4-2020 Pepijn Robert Adriaan,  

zoon van IX Cc3 Maarten en Fieke Ferguson 

 

 

Verhuisd  

per 1-2020 : VIII v SB 2 Joop Hulsbus naar Oude Amersfoortseweg 127-

2, 1212AA Hilversum 

Lidmaatschap beëindigd 

VIII B3 Willem Ferguson, Zwolle  

VIII Cc2 Frank Ferguson, in verband met ziekte overgenomen door zoon 

Niels IX Ee1. 

Overleden 

VII A 3 Maria Johanna (Mieke) Meursing- Ferguson, 12 Maart 1917 – 15 

April 2020, Sydney, Canada  

VII X 1 Dieneke Ferguson, 25 Mei 19050 - 21 

September 2020, Londen, UK 

VII v T 3 Maike Boswinkel, 24 December 1934 - 5 

Oktober 2020, Redditch, Worcestershire, UK 

VII F 4 Frances (Chiny) Shreeves-Ferguson, 17 

Januari 1932 - 16 Oktober 2020, Chattanooga, USA 

 
 
 
-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 
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COLOFON: 

Voorzitter: E.M. Berentzen  (Elsa VII Y 1) 

Vrijthof 9,  3451 LJ Vleuten 

tel  06 - 4455 0886  

elsa@berentzen.nl 

Secretaris: E.S.van Luyn-Ferguson (Eveline VII H 2) 

Wittevrouwensingel 5, 3581 GA  Utrecht 

tel 030 - 231 8825  of  06 - 5107 7523 

eveline.ferguson@gmail.com 

Penningmeester: E.T. Ferguson (Eric VI L 7) 

Finsponglaan 27, 3707 BT Zeist 

030-267 3638 of 06-44378997 

e.ferguson@antenna.nl 

Redactie: J.B. Schütte (Jessica VIII v GA 2) 

Singel 150, 1402 NZ Bussum 

Tel  06- 24596970 

Post4js@hotmail.com  

Genealogie, archief: 

 

H.Th. Ferguson  (Theo VII P 1) 

Laan van de Marel 6,  7823 CA Emmen 

tel  0591 – 62 4042 

htferguson06@gmail.com  

Schotse Clan 

    Ferguson Society 

Website Schotse clan: 

In de mottenballen. 

 

Onbekend of opgeheven. 

 

Lidmaatschap: gezin, incl. studerende kinderen € 35,00 en 

individuele leden € 23,00. Jaarlijks te 

voldoen voor 1 juli. 

 

Rekeningnr: NL70 INGB 0002 8405 69  

tnv  E.T. Ferguson, Zeist  

 

Website:  www.clanferguson.nl 

 

mailto:eveline.ferguson@gmail.com
mailto:e.ferguson@antenna.nl
mailto:Post4js@hotmail.com
http://www.clanferguson.nl/
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